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Haar klok met engelen en trompet

Tikt en tikt en zij prikt steek na steek

Een lange draad door kleine gaatjes.

En zo rijgt zij de scherp gesneden lapjes

Aan elkaar tot frisse, zachte doeken met

Daarop de molens, eenden, boerderijen

In een mals, weids waterland — dat van haar vader,
Rijzig, en haar moeder, klein, koket —

Waar ze met wapperende rokken

Lachend fietste en vaak de Blauwe Tram nam.

En in de stilte van haar huis ziet
Zij steeds opnieuw die wijkende wereld
Die zij nog dagelijks droomt,

Geordend, veilig, overzichtelijk en gaaf.

Dit gedicht schreef ik voor mijn oude moeder (92) die in de Paasnhacht van 30 op 31 maart 2013 overleed.
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